
 

Op schoolreis naar Albanië? Jazeker! 

Bezorg jouw middelbare scholieren de schoolreis van hun leven: Albanië 
als laatste echte Europese reisavontuur. 

Want geef toe. Heel wat scholieren hebben zowat elke typische Europese 
trekpleister al gezien. Wil je ze echt nog verrassen, dan neem je ze mee naar 
Albanië, waar toerisme relatief pril is, de bevolking super gastvrij en de 
bezienswaardigheden mindblowing. 

Bovendien is Albanië een veilig land en staat er dag in dag uit een ervaren 
gids – die Albanees en Nederlands spreekt – ter beschikking om praktische 
en inhoudelijke to do’s snel voor jullie te regelen.  

Het programma is super gevarieerd en actief. Verveling krijgt bij de 
studenten geen kans, we gaan ze goed afmatten.         Bovendien kan je het 
programma aanpassen volgens de insteek of de leerdoelen die je nog wil 
afvinken: natuur, cultuur, sport, geschiedenis, … you name it en Albanië heeft 
het. 

 

 



 

Op schoolreis naar Albanië 

Een mix van cultuur, natuur en ontspanning 

Wat? Een gevarieerde actieve schoolreis van een week op maat van 
jongeren. Hier beleven je studenten een actieve ontdekkingsreis met een mix 
van natuur, cultuur, geschiedenis en ontspanning in een nog onbekend land 
dat zowat alles te bieden heeft. 

Uiteraard organiseren we de reis helemaal op maat van jullie wensen of van 
leerdoelen die nog afgevinkt kunnen worden. Verderop vinden jullie een 
voorbeeldreis die je een idee heeft van hoe de schoolreis er zou kunnen 
uitzien. 

Wie? De rondreis wordt van a tot z georganiseerd en begeleid door een 
Nederlandstalige gids die ook Albanees spreekt en het land goed kent. Zowel 
leerkrachten als scholieren hebben zo een vast aanspreekpunt voor, tijdens 
en na de reis.  

Prijs voor onderstaande voorbeeldreis  

€550/pp 

Single kamer toeslag: €35 per persoon per nacht  

Inbegrepen: alle maaltijden ter plaatse (ontbijt, lunch, diner), alle 
overnachtingen, alle transfers ter plaatse, alle museumtickets, 
paintball-activiteit, kajakken, Nederlandstalige gids met Albanië-
ervaring, lokale Engelstalige gidsen op maat van jongeren. 

Niet Inbegrepen: vliegtickets, dranken bij lunch en avondeten, 
reisbijstandsverzekering, transport in België. 

 



 

Voorbeeld | Actieve schoolreis naar Albanië 

Dag 1: Na aankomst brengt de bus ons van de luchthaven naar het hotel. We 
checken in en doen tijdens een korte wandeling de eerste indrukken op van 
de hoofdstad van Albanië.  

 

Geef je ogen en je oren de kost, proef iets uit een lokaal börekzaakje, check 
of ze in de supermarkt je favoriete frisdrank hebben en beleef de verschillen 
met België.  

 

's Avonds eten we samen en we merken direct: deze stad leeft 's nachts ook!  

Overnachting in Tirana (hotel in het centrum).  

 

Dag 2: Na het ontbijt duiken we het centrum in: we doen een Stadsspel! 
Kleine opdrachten en vragen laten de jongeren op een aangename  
manier kennismaken met de stad. Spelenderwijs hun brein gebruiken en 
zaken opsteken: check!  

Na de lunch duiken we in de 
communistische geschiedenis met 
een bezoek aan Bunk’art 2, een 
voormalige schuilkelder waar je de 
sfeer van spionage en vervolging 
meteen voelt.  

Daarna volgt een bezoek aan de stad 
Kruje. We maken een wandeling in het 

romantisch en cultureel rijk stadje.  

We sluiten de tweede dag af met een diner in één van de mooiste 
restaurants van Albanië: Restaurant Panorama. Waarom het zo heet, 
ondervind je ter plaatse.  

Overnachting in Tirana (hotel in het centrum) 



 

Dag 3: Na het ontbijt stappen we op de bus voor een daguitstap naar de 
stad van duizend ramen: Berat. Deze kasteelstad staat niet voor niets op de 
werelderfgoedlijst van UNESCO. We maken hier een wandeling in de stad en 
bezoeken het kasteel met een uitzicht dat je enkel in de films ziet.  

We schuiven voor de lunch onze voeten onder tafel bij een authentiek 
restaurant van een superlieve familie middenin het kasteeldorp en genieten 
er van een heerlijk traditionele maaltijd.  

Na de lunch rijden we naar badplaats 
Durrës. We maken een korte wandeling 
(want hier is onder meer nog een 
bewaard gebleven Romeins 
amfitheater te zien) en spelen daarna 
een strandspel op het zandstrand met 
de azuurblauwe zee als decor.  

We zetten terug koers naar Tirana (met 
eventueel nog een drinkpauze). Na 
aankomst in het hotel in Tirana 
verfrissen we ons voor het diner.  

Overnachting in Tirana (hotel in het centrum) 

 

Dag 4: Na het ontbijt pakken we onze bagage en rijden we naar het 
platteland, niet zo ver buiten Tirana. We bezoeken Mrizi i Zanave, een 
prachtige agrotoeristische boerderij. De plek is zo authentiek, dat het geen 
wonder is dat ze meer dan een half miljoen volgers en fans heeft op 
Instagram.  

https://www.instagram.com/mrizi_i_zanave/
https://www.instagram.com/mrizi_i_zanave/


 

 

Hier mogen we kijken en ontdekken hoe verse groenten, olijfolie, kazen, 
honing, confituur, vlees en zelfs zeep geproduceerd worden. Het word dus 
een voormiddag waar proeven, ruiken, kijken, ontdekken en beleven 
centraal staat.  

's Middags mogen we hier ook lunchen en proeven we hoe de ingrediënten 
tot een heerlijke maaltijd worden verwerkt. Daarna zetten we de reis verder, 
naar studentenstad Shkodër.  

Na aankomst en check-in in het hotel staat de lokale gids ons op te wachten 
voor een begeleide stadswandeling. Na het diner kruipen we vroeg in bed, 
want morgen staan er véél stappen op het programma. 

Overnachting in Shkodër (hotel/hostel) 

 

Dag 5: Na het ontbijt bezoeken we het kasteel van Shkodër. De jonge benen 
zetten daarvoor heel wat stappen én ze doen best wat hoogtemeters. Het 
uitzicht vanop het kasteel is een fenomenale beloning. De Albanese alpen 
lonken in de verte. En beneden zie je de meanderende riviervallei.  

Nu onze beentjes opgewarmd zijn, zetten we te voet koers naar het dorpje 
Shiroke. We stappen daarbij langs de oevers van het grootste meer van de 
Balkan: Shkodra's meer. Aan de andere kant van dit meer ligt Montenegro.  



 

Voor de lunch zitten we op een terras met prachtig zicht over het meer. En 
dat meer? Daar gaan we ook echt op. In de namiddag staat er een 
boottocht op het programma.  

Terug in het hotel maken we ons klaar voor de bonte avond. Onderweg naar 
het supergezellige restaurant dat we selecteerden voor het 
afscheidsfeestje, is er nog even tijd om bij één van Albaniës Instagram 
hotspots te stoppen: de Mesi brug uit de 17de eeuw.  

Even poseren voor de selfies, enkele Instawaardige plaatjes vastleggen voor 
het thuisfront, en daarna een fijn feestje! 

 Overnachting in Shkodër (hotel/hostel)   

 

Dag 6: Naargelang de vluchturen voorzien we nog de nodige 
verrassingsactiviteiten. Er is nog zó veel dat je in Albanië kan bezoeken en 
bezichtigen. Maar aan alle mooie liedjes komt een eind, want het tijd om 
naar de luchthaven te gaan met koffers vol herinneringen en onvergetelijke 
momenten. Tot ziens, Albanië!  

 

 



 

Wie zijn wij? 

Liria Travel is een kleinschalige Gentse 
reisorganisatie die opgericht werd door ons, 
Arben en Alketa Molla.  

Tot na onze studententijd woonden we in 
Albanië, waarna we ons in Gent vestigden. Onze 
drie kinderen zijn hier geboren en intussen 

afgestudeerd (time flies). De jongste zoon, Elird, helpt mee bij het begeleiden 
van reizen naar Albanië. Een family affair, dus! 

Onze passie voor en kennis over Albanië is bijzonder groot. Tegelijk kennen 
we als geen ander de noden en must-sees voor Belgische reizigers. 

Al meer dan 2400 Vlamingen reisden met Liria Travel door Albanië, 
waaronder elk jaar een groep jongeren via KrisKras vzw.  

 

Heb je vragen?  

Bel of mail Arben, Alketa of Elird van Liria 
Travel of vraag een concrete offerte:  

 

Mail: info@liria.be 

Bel: 0499 20 10 15 

Surf: www.liria.be 
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